
Animatiefilm over Frans van der Lugt – reflectie in groepsverband 

Thema’s 

1. Roeping: waartoe word ik geroepen en hoe kom ik daarachter? 
2. Wat is de kern van het Evangelie? 
3. Hoe kan het leven van Jezus dienen als voorbeeld voor een concrete mens? 
4. Wat is een martelaar? 
5. Hoe groot is de kracht van hoop? 
6. Is haat sterker dan liefde en solidariteit? 
7. Geloven in de verrijzenis, maakt dat een verschil in een mensenleven? 
8. Kunnen christenen en moslims echt samenleven?  
9. Kan je trouw blijven aan je keuzes, ook als het erg moeilijk wordt? 

Verwerkingsvragen 

1. Welke scène heeft jou het meest geraakt? 
2. Wat vind je van de verschillende keuzes die Frans van der Lugt sj maakt? 

a. Om zijn verloving te verbreken? 
b. Om te leven met open armen voor alle mensen? 
c. Om niet te vluchten in extreem gevaar?  
d. Om achter te blijven met diegenen die zelf niet kunnen vluchten? 

3. Zie jij een link tussen het leven van Jezus en de keuzes van Frans van der Lugt 
sj? 
4. Welke link zie jij tussen het leven van Frans van der Lugt sj en het Evangelie? 
5. “Wees niet boos op mijn moordenaar”, zegt Frans van der Lugt sj:  

a. Kan je dit begrijpen? 
6. Heb jij al eens gekozen voor anderen, op zo’n manier dat je je eigen grenzen 
verlegde? 
7. Frans van der Lugt sj kiest ervoor om geweld met geweldloosheid te 
beantwoorden.  

a. Hoe ga jij ermee om als mensen je pijn doen? 
b. Kan jij je voorstellen dat je met een gebaar van liefde reageert als 

mensen je pijn doen? 
8. De film verhaalt de grote droom van Frans: toenadering tussen christenen en 
moslims. Heb jij positieve ervaringen van ontmoeting met anders-gelovigen?  
9. Frans kiest niet voor de “normale” weg (trouwen met zijn vriendin) maar wil 
een nog grotere droom waarmaken.  

a. Wat vind jij ervan dat iemand zo’n keuze maakt? 
b. Heb jij ook zo’n droom waarvoor je bereid bent om veel achter te 

laten? 


